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Het komt te voet en het gaat te paard 

U weet allemaal waar dit spreekwoord over gaat 

Vertrouwen, in de overheid in dit geval 

Ik maak voor het gemak het vergelijk 

Tussen hoe de overheid soms op een patiënt met kenmerken van borderline lijkt.  

Aantrekken en afstoten. 

Samen zitten in zaaltjes, ‘ja’ knikken, ‘amen’ zeggen. 

Daarna ‘nooit meer iets gehoord’ 

Burgerinitiatief vakkundig de grond in geboord. 

 

Ik denk met weemoed terug aan de Coronatijd 

Hoe het vertrouwen op kweek werd gezet 

Hoe er werd gerekt en gerekt tot steeds duidelijker bleek dat  

Alleen met eerlijkheid het beter werd. 

 

Leek het gedrag van beleidsmakers soms op iets van daadkracht. 

Bleek het minstens zo vaak gestoeld op iets van; ‘blijf alstublieft hier met uw aandacht’. 

Niet zelf denken, gewoon volgen. 

 

En natuurlijk staan de beste stuurlui aan wal 

Ik hoorde eerder democratie is voor de hoogopgeleiden. 

 

Tot afgehaakt gemaakte....  

 

Laten we gaan opleiden. 

Doorbreek alsjeblieft het industriële. 

Wat ik zie wanneer ik lesgeef is het overleden gevoel van autonomie.  

Opdracht ontvangen, opdracht uitvoeren, cijfer halen moet voldoende.  

 

Goed in stenen, slecht in mensen, leer kinderen zichzelf de hemel wensen. 

‘Doe maar gewoon’ is niet meer goed genoeg. 

‘Wees alles wat je ouders niet waren dan kan de toekomst impact maken’. 

 

En om dat te bereiken moeten wij vandaag het systeem kraken. 

De norm doorbreken en kinderen niet de normen maar meer de ruimte geven. 

Om talent te beleven natuurlijk ook het kofschip of het fokschaap  

maar dan direct daarna…… 

 

Weet ik veel, schapen leren scheren ☺  


